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De carnavals trein is weer vertrokken, maar of alle wagons er achter blijven hangen is voor dit moment nog de vraag.
Er staat weer veel te gebeuren waar we niet vrolijk van worden op dit moment dat ik dit op schrift zet neemt de Corona weer 
schrikbarend toe welke toch een gevoel van onbehagen in het dagelijks leven brengt en zullen we weer worden  gedwongen 
om een stap terug te moeten doen.

Maar een carnavalist blijft ook een optimist daar zal het ook niet aan liggen, maar diegenen die het voor ons verknallen zijn de 
niet geënte die alles vergallen, en die nog steeds op de een of andere manier een uitweg zoeken om hun gelijk te halen, maar 
als ze zich rot voelen en het is raak staan zij veel voor de poort van het ziekenhuis, in de hoop dat ze weer snel geholpen en 
beter  worden.

Maar goed nu even over het carnaval, we gaan ervan uit dat het allemaal goed zal komen en dat er weer veel evenementen 
mogen plaatst vinden, daar hebben wij als carnavalist en bovenal de verenigingen en groeperingen behoefte aan, daar we al 
een jaar gedwongen moesten overslaan, en dat was best een hard gelach en afzien voor iedereen.
Daarom willen wij er met zijn allen er weer een leuk feest van maken, en zeker onder het motto van vriendschap en 
verbroedering gaan wij ervan uit dat weer een mooi carnaval wordt.

Ook wij Federatie Europese Narren, Nederland zijn er weer klaar voor om jullie weer een steun in de rug te geven, met een 
bezoek aan een van de evenementen welke jullie aan ons laten weten, wanneer wij bij jullie worden verwacht, en in onderling 
overleg ten uitvoer wordt gebracht.
Zoals bekend reiken wij ook weer onze Jaar Onderscheidingen uit aan de laureaten welke door de verenigingen of 
groeperingen worden voor gedragen, voor hun inzet of bijdrage iets hebben betekent.

Daar voor hebben wij ook nog de hogere Onderscheidingen voor dat zijn de Zilveren, de Euro en de Gouden Nar voor personen 
welke zich op een bijzondere wijze veel hebben betekent voor het moment of in het verleden info kunt u bekomen bij uw Regio 
Bestuur.
Ook voor de Persoonlijke Leden is het mogelijk een Bronzen Nar te bekomen welke door het Regio Bestuur wordt verstrekt.
Voor dat wij onze verplichtingen nakomen gaan wij er natuurlijk ook vanuit dat u allen ook uw contributie plicht bent nagekomen.
Tevens wil ik ook even benadrukken dat de redacteur van ons blad de Nar het zou waarderen als jullie ook eens een leuke 
memorandum of een anekdote in willen sturen voor publicatie in ons blad.

Zoals bekend houden wij dit jaar ons 50ste jaarlijkse F.E.N. Nederland Prinsen –Gala op 11 December in de ,, Druiventros “ in 
Berkel-Enschot, waar ieder carnavalist welkom is mits voorzien van een QR code, daar wij daar streng op nazien om geen enkel 
risico te lopen.
Er is volop parkeer ruimte ook voor Autobussen, dat is dus geen probleem.
Wij hopen u in grote getalen te mogen begroeten daar het ook voor u allen een leuke uitlaat klep mag zijn, en daar ook een 
moment van contacten en uitwisselingen wederzijds mogen plaatst vinden.

Er is in de namiddag nog een F.E.N. Banket die in samenwerking met de ,, Druiventros “ is samen gesteld, waar aan u kunt 
deelnemen daar over staat meer info op onze site fen-nederland.com en is een overnachting ook mogelijk.
Het ziet er voor het moment allemaal goed uit, doch we moeten ook niet uit het oog verliezen dat er ook nog een spaak in het 
wiel kan komen, als in Den Haag er anders over wordt gedacht, dat zou dan een enorme deceptie zijn voor het carnaval in het 
algemeen.
Maar goed tot op heden blijven wij toch optimistisch en gaan ervan uit dat het allemaal goed komt, mocht het onverhoopt toch 
anders verlopen houden wij u allen op de hoogte.
Wij Federatie Europese Narren. Nederland wensen u allen nog veel succes toe in de komende tijd met uw evenementen en 
activiteiten, en namens het Dagelijks Bestuur een Driemaal Alaaf.

 President F.E.N. Nederland.
 Jan Wesdorp
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Kom  laot os nao ut Zuuje gaon waor vastelaovend is  onstaon  . Vervolg

In  mijn vorige column gaf ik al aan dat er  honderden berichten zijn over oude
vastenavond-vieringen buiten het “Zuuje” ( hetBrabant en Limburg), vele eeuwen geleden. 
Het is dus helemaal niet zo zeker, dat die viering daar is ontstaan.

Eerst sta ik stil  bij  het opduiken van  de woorden Vastenavond en  Vastelavond en de vele  
spellingsvarianten daarvan in de tijd, dat er nog geen sprake was  van standaard Nederlands 
en degenen, die konden schrijven  - nog met inkt en ganzenveer – er hun eigen spelling 
op na hielden. Het Instituut van de Ned. Taal heeft inmiddels in honderden documenten 
van 1200 tot 1500   deze woorden aangetroffen. Het  betreft heel vaak  alleen dateringen  
bijv. voor de afdracht  van tienden  of bijv. Vastenavondhoenders of -kapoenen.

De oudste vermeldingen van het woord Vastelavont op huidig Nederlandse grondgebied 
stammen uit de registers en  rekeningen van de Graven van Holland.  Uit 1290, de tijd van  graaf Floris V en  1325 de tijd van Graaf 
Willem III . Ook  in de rekeningen  van de grote Kanselarij Dordrecht komt het woord Vastelavont voor  in 1291. In beide steden werd ook 
het  woord Vastenavont gebruikt;  in den Haag in 1297 en 1299  en in Dordrecht in 1284 1278 en 1290.  In Utrecht  wordt in 1296 
vastelavt en in 1229 Vastellavent gebezigd  en in 1297 in  Zierikzee Vastenavondt. Mijn excuses voor al die jaartallen. Ik noem ze om mijn 
verhaal extra bewijskracht te geven en om aan te duiden, dat er   kennelijk al  vanaf het begin  onenigheid was: Vastelavond of 
Vastenavond . Wat er ook van zij: de Hollandse Vastenavond is heel oud. En dan moeten we nog bedenken, dat in de tijd vóór 1200 de 
meeste documenten nog in het Latijn zijn geschreven; toen zal er wel carnis privium in  gestaan hebben. Het  valt op dat er  onder de 
onderzochte documenten geen zijn  uit de kerkelijke sfeer. Bij nader inzien is dat logisch. De voertaal was er tot de Reformatie  
overwegend Latijn. In  Brugge blijkt het woord Vastenavond al in 1264 voor te komen en daarna nog talloze malen.  Dat was één van de 
cultuurcentra uit die  tijd. Wie weet, zijn de tradities van daaruit overgewaaid.

Er blijke ook  tientallen documenten bewaard, die  iets onthullen over de viering  van de Vastenavond/ Vastelavond. 
Uit  de wereld van de adel zijn er tal  van berichten over Vastenavondtoernooien. Floris V  organiseerde half febr. 1297 zo’n  toernooi  in  
Den Haag; in Leiden vond  in 1395 op Groten Vastenavond zo’n  toernooi plaats; in Utrecht op de Neude tussen 1396 en 1450  en in 
Arnhem in 1443.  

Van de adellijke hoven van de  graven van  Holland en van  de  hertogen van Gelre in  Nijmegen (1405 op het Valkhof) en Arnhem 
(1419) zijn verslagen  bewaard  van uitbundige schranspartijen. Degenen  die het breed hadden, lieten het breed hangen met 
Vastenavond. Heel  bijzonder zijn de displechtig-heden die  “van onheugelijke tijden af” plaats vonden  op Kasteel Warmont. De Heer 
en de Vrouwe verkleedden zich er als Bedienden en  twee  bedienden  mochten hun rol speken Die maaltijden werden wel  
“Jokmaalen” (joeks) genoemd. Uitbundige maaltijden werden trouwens ook  georganiseerd op de stadhuizen,  op de  doelens van de 
schutterijen en  in  de gildehuizen.

Ook  de gilden waren in tal van plaatsen  actief. In Dordrecht de  stad van de Dordtse Synode  (1618-1619),   betaalde  de stad  in 1450 
de drie “Scipluyden Gilden”, -  in guldens en  natura -  voor het uitvoeren “te Vastelavond”  van zwaarddansen en in 1452 al weer.  Nog  
eerder, in 1468 werd er Hulst  “te vastelavent” door ghesellen uit  Moerspeyde aan “zwerde reyden” gedaan. 
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En dan de rederijkerskamers; daarvan  zijn er in ons  land honderden opgericht  tussen ca 1450 en 1650.  Deze “Ghesellen  van den 
spele”,  hadden een prins aan het hoofd staan, die er  - net als echte  vorsten -  een nar op na hield.  Geen wonder dus, dat ze waren 
betrokken bij  “mommerijen”, kluchtige optochten en serieuze “blijde inkomsten” en Vastenavondspelen oftewel  “sotte kluijten”  op 
voerden.  Ze zouden actief  blijven, zelfs tot ver na de Reformatie.

Behalve  de adel, de rederijkers, de gilden en schutterijen, speelden ok vaak georganiseerde jonggezellen ( jonkheden) of zelfs 
scholieren een  rol. Het oudste  berichten over zo’n Vastenavondspelen dateren  uit Haarlem (1359 )   en Den Haag  (1415) Ook  kozen 
ze uit hun midden kozen ze  een koning.

Ook het Vastenavondvoertuig bij uitstek “De Blauwe schuit”  duikt in diverse  steden   buiten het Zuiden op. Over dit voertuig en zijn 
bemanning schreef Jacob  van Oestvoren  in 1413 een werk, dat hij   dateert “opten  rechten Vastelavont”.  Het speelt in het Zeeuwse 
Hoedekenskerke (  vernoemd naar St Odekin), maar het voertuig is ook gesignaleerd in  Utrecht  (1446), Nijmegen (1550) en Dordrecht. 
Er  wordt langs de Rijn in veel plaatsen de legende vertelt, dat een schuit met die naam en met als hoogste man aan boord en  niet al 
te snuggere Hollandse Prins Jan, de Rijn zou zijn opgevaren om  “het nest  van  de zon” te zoeken. Wie weet was dat Hertog 
Jan IV, die leefde van 1403  tot 1427.  Hij was  gehuwd met Jacoba  van Beieren;  die had een buitenverblijf in Oost Voorne van  
waar het schip  dus vertrokken zou kunnen zijn. Genoemde Jacob zou  de schrijver van haar hof kunnen zijn.  

De  belangrijkste bewijzen voor  oude  Vastenavondtradities buiten het Zuiden  vormen  echter de talloze  bewaard gebleven 
verbodsbepalingen er tegen; meer in het bijzonder die  tegen ”momme-rijen” ,  tegen het spelen met   “teerlinghe”  
(dobbelstenen), tegen “dronckenschap ende  danssen” (1581 Synode van Vlissingen). Ze  zijn allemaal  van na 1450. Ik noem 
er  slechts drie:  Amsterdam   in 1457  en 1461 en daarna nog eeuwenlang keuren, Leiden  in 1470 en  Deventer in1479,  
Stadsregeringen waren het feest kennelijk niet langer welgezind, maar slaagden er niet in het te onderdrukken. 
Verbodsbepalingen moesten   vaak talloze malen herhaald  worden.

Dat het er nogal luidruchtig toeging  blijkt uit het feit dat in Lidwina van Schiedam in 1400 tijdens haar gebeden werd  gestoord 
door het  feestgedruis

In al  deze bronnen gaat het vrijwel steeds over vieringen in steden en van de  “upper ten”. Ook  het  volk,  de mensen op  de 
dorpen vierden, zij het primitiever. Helaas  was de  schrijvende elite er dun gezaaid was  en is er dus weinig of niets over 
vastgelegd . Niets  over “vermaak” als gentrijden, haan slaan, voejagen , worst ophalen en worsteten  enz. .

Na  de Reformatie werd het feest  betiteld als `Paepsche Stoutigheid ”  of” Paepsche Superstitie” . Joh. Bogerman verdedigde al 
in 1596 zijn stellingen tegen de Vastenavondviering; dominees als Walich Siewertz (1604) ,Casper Coolhaas  (Leiden 1606) Jac. 
Borstius (1635) en  G. Voetius   (insolentiën op de Bacchus-daghen) fulmineerden er tegen in hun preken en geschriften.                                            
De Contrareformatoren deden daar overigens nauwelijks voor onder. Die brachten er het er het Veertigurengebed tegen in 
stelling,  Desalniettemin wist het feest zich nog  tientallen jaren  te handhaven, om  geleidelijk, ook  in het Zuiden, vrijwel te 
verdwijnen of te degraderen tot kindervermaak.

Een  oud feest dus, verbreid over het hele lande

 Ik  zou  u als bestuurders  en archivarissen van Carnavalsplaatsen uit plaatsen met oude stadsrechten of waar al  eeuwen 
adellijke families zetelden zetelen, willen vragen, om eens contact op  te nemen  met de archivarissen van uw gemeente met de 
vraag of alle oude documenten al ooit zijn onderzocht op  Vastenavond trefwoorden of  -tradities. Vaststaat dat nog niet veel 
oude rekeningen en verslagen  zijn gedigitaliseerd.

Ik begrijp  dat uw primaire zorg de toekomst van dit volksfeest is. Daar kunt u echter des te beter voor opkomen, als u kunt 
aantonen, dat het eeuwen oude wortels heeft in uw eigen Vastenavondrijk  

Theo Fransen

Stedje van lol en plezeer ( Venlo)
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      Tonpraten.nl

Al jaren beheren Lizzi en Arian Compen uit het Brabantse Soerendonk (’t leukste gat van Nederland) 
www.tonpraten.nl , dé website met nieuws, agenda en informatie over Tonpraten / Buutreednen, acts en 
amusement. Tonpraten is een speciale tak van cabaret die met name rond carnaval in de Zuidelijke provincies 
van Nederland en delen van België zeer populair is.

Carnaval is zonder meer het grootste feest van het jaar. Al velen jaren vieren we dit feest in al zijn facetten. De 
prins, de sleuteloverdracht, de optocht en natuurlijk de bonte avonden / tonpraatavonden of zittingen.

Het tonpraten is een belangrijk en niet meer weg te denken onderdeel van het carnavalsfeest. Als dé website 
voor tonpraten spannen ze zich al vele jaren in voor de leukste hobby. 
Ze hebben door de jaren heen veel tonpraters voorbij zien komen en ook nu zijn er nog altijd een groot aantal 
tonpraters die elk jaar weer de ton inkruipen om de mensen te vermaken. 

Nog wel…. Dit is cultureel erfgoed dat verloren dreigt te gaan. 
Maar niet als het aan die twee van www.tonpraten.nl ligt.

Het valt namelijk op dat er weinig tot geen aanvulling komt na de huidige tonpraters. De jeugd laat het een 
beetje afweten. Als de tonpraters die nu jaarlijks de grappen en grollen de zaal in slingeren ermee stoppen of 
als het publiek onderhand toe is aan verse mensen en materiaal dan is er geen goed vooruitzicht.

Daarom vindt www.tonpraten.nl het belangrijk om te zorgen dat de jeugd geprikkeld wordt. Dat ze te zien krijgen 
hoe leuk tonpraten is en dat ze er op die manier ook zin in krijgen om te gaan tonpraten.

De website voor en door tonpraters probeert daarom zoveel mogelijk te doen aan promotie en stimulering zodat 
wij carnavalsvierders nog vele jaren mogen genieten van dit fenomeen.

                               

http://www.tonpraten.nl
http://www.tonpraten.nl
http://www.tonpraten.nl
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Overlevering

De oudste documenten over feesten die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met onze hedendaagse Vastenavond, stammen 
uit Mesopotamië. Het is het land tussen de rivieren Tigris en Eufraat, het kerngebied van de huidige staat Irak. We kijken voorts 
naar feesten in Egypte, Griekenland en Rome. Het zal duidelijk zijn, dat er in die documenten geen benamingen als 
Vastenavond, Fastnacht, Mardi gras of carnaval voorkomen, want die verwijzen allemaal naar het Christendom. Om verwante 
feesten te identificeren, moet dus allereerst op de inhoud worden gelet, op de kernelementen. De volgende rij mag daarvoor op 
zijn minst richtinggevend worden genoemd:

• Een kortstondig lente- en nieuwjaarsfeest
• Dood of herrijzenis van een substituut koning
• Godenbruiloft
• Initiatiefeest
• Rolomkering/afschaffing van rangen en standen
• Verbod om te werken
• Verkleding en maskerade
• Optocht met centraal daarin een wagenschip

Mesopotamië

In Mesopotamië, de bakermat van onze beschaving, beschrijft omstreeks 2600 jaar v.Chr. de priester-koning Gudea van Sirgulla 
het Zagmuk- of Sacaea-feest. Het feest vindt plaats in de stad Babylon en blijkt een nieuwjaarsfeest in de lentemaand Nisan te 
zijn, gekoppeld aan de tempelwijding. Op kleitabletten, die de tand des tijds hebben doorstaan, valt te lezen dat tijdens dit feest 
de slavin gelijk was aan haar meesteres en de slaaf ging aan de zijde van zijn heer. Hieruit blijkt een tijdelijke afschaffing van 
rangen en standen. Verder werd er een prachtig versierd pronkschip op wielen meegevoerd in de processie naar het heiligdom
van de Babylonische god Marduk. Ook staat er dat er geen graan mocht worden gemalen en geen rechtshandelingen
mochten worden verricht. Kortom, er mocht niet gewerkt worden. Een nog veel gedetailleerdere beschrijving geeft meer dan 
1000 jaar later de priesterhistoricus Berossos (340-270 v.Chr.) in zijn Babyloniaca. Hij spreekt over vijf dagen durende feesten. 
Ook hij vestigt er de aandacht op dat tijdens deze dagen meesters en slaven van rol wisselden. Kortom, een omgekeerde wereld.
Een stenen poortwachter genaamd Lamassoe, oftewel gevleugelde stier met kroon en mensenhoofd, uit Chorsabad. (8e eeuw 
voor Christus). Hij vermeldt voorts, dat tijdens een optocht een slaaf wordt meegevoerd die de titel Zoganes krijgt. De titel
zou vrij vertaald ‘Nieuwjaarskoning’ kunnen betekenen. Deze slaaf is uitgedost in koninklijke gewaden en slechts weinigen weten 
dat het een misdadiger is. Hij mag gedurende deze dagen de rol van koning spelen, met alle geneugten van dien, inclusief de 
harem. Op de voorlaatste dag van zijn heerschappij vond een huwelijk plaats tussen hem en een priesteres, die de rol van de 
godin Ishtar vertolkte. Dit huwelijk gold als een afspiegeling van het heilig huwelijk, dat zich op 21 maart zou voltrekken tussen 
Vader Zon en Moeder Aarde. De Latijnse benamingen daarvoor heten hiërogamie (heilig huwelijk) en theogamie (godenbruiloft).
Op de laatste dag werd de slaaf de koninklijke mantel uitgetrokken. Hierna kreeg hij zweepslagen en werd tenslotte 
terechtgesteld. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat de godkoning aan het eind van het jaar moest sterven
voor de zonden van het volk. Het volk kon zo het nieuwe jaar met een schone lei beginnen. Dit koningsoffer zou de goden mild 
moeten stemmen en er voor zorgen dat ze hun zegenende hand weer over het volk zouden uitstrekken. Logisch volgt uit deze 
gedachte de dreiging dat het koningschap een eenjarige aangelegenheid wordt. Het mag dan ook geen verwondering wekken 
dat onze verre voorvaderen gezocht hebben naar een oplossing voor dit dilemma. Zij zochten die in het inschakelen van een 
plaatsvervangende of substituut koning. Enkele benamingen zijn een sar puchi, of shar puhi, in het Grieks pharmakos en later bij 
de Romeinen interrex (tussentijdse koning). Deze werd dan aan het eind van het feest om het leven gebracht en de zittende 
koning kon als het ware voor Aswoendag simpel herrijzen. Veel van deze opvattingen zijn terug te vinden in het 13 delige werk 
van J.G. Frazer, The Golden Bough. De eerste editie is al van 1890. Dat het wel eens mis kan lopen bij zo’n ritueel, bewijst
het volgende verhaal dat zich afspeelt rond het jaar 2000 v.Chr. In dat jaar was Era-Imitti, uit de dynastie van Isin, koning van 
Sumerië en Akkadië. Tijdens de boeteceremonies aan het eind van het jaar maakte hij plaats voor een ruilkoning, in dit geval zijn 
tuinman Ellil-Bani. Door het overlijden van Era-Imitti tijdens dit feest, bleef tuinman Ellil-Bani nog 23 jaar aan de macht. Een 
ander voorbeeld: Tijdens het bewind van Esarheddon (680-669 v.Chr.) werd tijdens de ‘gevaarlijke nieuwjaarsdagen’ ene Damki 
de rol van ruilkoning opgelegd. Ook hij moest de aandacht van de vertoornde goden naar zich toe trekken en de echte koning en
indirect het gehele volk beschermen.

Met Dank aan de Auteurs van het boek “ Van Lentefeest tot Festival”  



Met Dank aan:
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Nieuwe Leden
Welkom bij de Federatie Europese Narren Nederland:

- C.V. De vrolijke zeepaardjes                                                  Heist aan Zee.          (B)
- Carnavalsraad Staden                                                         Staden.                      (B)
- Woaidaehenvereenihing de Vlooientrappers                        Oud-Vossemeer

Partnerschap RKK Duitsland

Op Dinsdag 2 november vond in Hotel van der Valk in Eindhoven een ontmoeting plaats 
tussen de Heer Hans Mayer, President van de RKK (Reinische Karnaval Korporationen 
e.v.) en Leden van het Dagelijks bestuur van FEN Nederland.
Doel van deze ontmoeting was een partnerschap tussen de twee verenigingen.

De RKK is in Duitsland met ruim 2000 leden een van de grootste overkoepelende 
organisaties van Carnavalsverenigingen en Dansgardes.
Na een eerste samenwerkingsakkoord tussen de Duitse Federatie, werdt ook de 
Nederlandse federatie benadert om een samenwerkingsverband op te zetten.
Na een aantal telefoongesprekken tussen de Heer Hans Mayer en ons bestuurslid 
Gerald Doene, heeft er uiteindelijk een gesprek plaats gevonden tussen de twee 
organisaties.
Deze ontmoeting resulteerde in een partnerschap tussen de RKK en onze Nederlandse 
federatie.

Later hierover meer. 

vlnr; Stef van der Pas, Hans Mayer, Jan Wesdorp, John Leenders. Ontbreekt Gerald Doene



Uit de regio 

15 of 21

                                                     

FEDERATIE NOORD HOLLAND VERTELD:

Geachte Carnevalsvrienden,

                                            Mag ik mij eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Ron Jansen en     ben de 
President van de FEN Noord Holland.

Ben al 50 jaar actief binnen de Carnaval.

                                             Begonnen als Raadslid bij CV.De Dubbeldooiers te Barneveld en was daar met mijn 
23e jaar het jongste Raadslid.

Na 11 jaar in de Raad te hebben gezeten, heeft toen de Federatie Midden Nederland mij gevraagd om toe te 
treden als Bestuurslid en daar heb ik een bliksem carriere gemaakt, want na twee jaar ben ik daar President 
geworden van een 9 koppig Bestuur, want we hadden toen 86 Carnavalsverenigingen in ons bestand.

Na 9 jaar als President te hebben gefunctioneerd, heb ik toen mijn functie neergelegd. Heb deze periode als 
zeer positief ervaren en heb veel mensen mogen ontmoeten.

Ben mij toen bezig gaan houden op lokaal niveau. Op een gegeven moment heeft de Federatie Noord Holland 
Noord mij benaderd om zitting te nemen in het Bestuur. 3 jaar als Bestuurslid gefunctioneerd heb ik toen het 
Presidentschap op mij genomen. Wat weer een hele rijke ervaring werd.

Helaas na 5 jaar is de Federatie opgehouden te bestaan, maar daar ik mijn sporen allang verdient heb, kreeg 
de FEN Nederland daar lucht van en heeft mij ook benaderd. Daar het Carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan 
kan hem ik ja gezegd en ben inmiddels President van de FEN Noord Holland.

Wij staan natuurlijk voor de Carnaval en hopen dat zich nieuwe verenigingen zich bij ons aanmelden of dat u uw 
bevriende verenigingen over kunt halen zich bij de Federatie aan te sluiten.

WANT CARNAVAL IS EEN LEEFWIJZE EN TRADITIE!

Ik wens u veel gezondheid in deze rumoerige tijd en hoop elkaar dit seizoen weer te mogen zien.



Met Dank aan:
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50ste F.E.N. Prinsengala 2021 / 2022

De Federatie Europese Narren Nederland, organiseert op 11 december as het 50ste FEN Prinsen Gala.

Een dag met een rijkelijk gevuld programma, met speciale ontvangsten voor de Prinselijke Hoogheden en hun
gevolg. Een hele dag vol ontmoetingen, goede gesprekken, uitwisselen van ideeën en genieten van 
fantastische zang, dans en muziek. 

Programma;

16:00 samenkomst Aperetiven in Restaurant “De Druiventros”
17:00 aanvang FEN Dinner
20:00 Aanvang Prinsen Gala 

Deuren open om 19:11

LET OP !! zorg dat u uw QR Code bij de hand heeft. wij houden ons aan de dan geldende regels mbt COVID 

Er is een mogelijkheid tot deelname aan het FEN Dinner en tevens tot overnachting.
Alle info via penningmeester@fen-nederland.com 
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Internationaal Prinsentreffen Nijmegen 2022

Zondag 30 januari 2022, wordt voor de 28e keer het Internationale Prinsentreffen Nijmegen georganiseerd.

Nu wij weer zekerheid hebben gekregen om Carnavalsactiviteiten te organiseren, hebben wij onze
voorbereidingen voor het 28e Prinsentreffen volledig opgestart.
Al vele jaren is dit Het Internationale Prinsentreffen bij uitstek. Ruim 1500 Carnavalisten uit geheel
Nederland, België en Duitsland komen met hun Prinsen, prinsessen en andere Hoogheden naar deze unieke 
Carnavals happening.

Een dag met een rijkelijk gevuld programma, met speciale ontvangsten voor de Prinselijke Hoogheden en hun
gevolg. Een hele dag vol ontmoetingen, goede gesprekken, uitwisselen van ideeën en genieten van 
fantastische zang, dans en muziek. 

Dansgroepen uit Duitsland o.a. Keulen, laten zien wat echte Gardedans betekent. Zang en muziek veelal van 
eigen bodem. De dag start om 11.00 uur en de afsluiting is om ca. 16.45 uur. 
En dit alles in de Jan Massinkhal - Nieuwe Dukenburgseweg te Nijmegen.

Voor verdere informatie en aanmelding voor dit feest: zie www.prinsentreffen-nijmegen.nl

http://www.prinsentreffen-nijmegen.nl
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Carnavals avonden C.V. de Matktzotten Gouda

  - Zaterdag 13 november Prinsen bal.
  - Zaterdag 5 Februari Thema bal.
  - Zaterdag 26 Februari Groot carnaval,

Wij hopen u op 1 van deze avonden te mogen begroeten.    Hans de Korte Secr. van C.V. de Marktzotten.

Activiteiten De Osseknarren Amsterdam

Hierbij nodigen “d’Osseknarren” jullie vereniging uit op ons PRINSENBAL, welke zal worden gehouden op 
13 november 2021 de aanvang is 20.30 uur 
(zaal open 19.45 uur).

Onderstaand een overzicht van de activiteiten die de Osseknarren dit seizoen organiseren:

Zaterdag   13 november 2021 11e van de 11e aanvang 20.30 uur
Zaterdag   22 januari    2022 Prins Ceesbal aanvang 20.30 uur
Zaterdag   19 Februari  2022 Seniorencarnaval* aanvang 13.00 uur
Vrijdag      25 februari   2022 Flauwenkullenbal aanvang 20.30 uur
Zaterdag   26 februari   2022 Groot carnaval aanvang 20.30 uur
Woensdag  2 maart   2022 Haringhappen aanvang 20.30 uur

Al onze activiteiten vinden plaats in onze residentie De Ossestal Nieuwe Laan 34a te Amsterdam. 
De zaal is altijd open vanaf 19.45 uur en in de middag is de zaal open vanaf 12.30 uur. Voor al onze avonden 
geld een entree van € 10,- voor niet leden. 

Als de coronaregels nog van kracht zijn is toegang alleen op vertoon van de coronacheck app of een QR 
testbewijs die niet ouder dan 24 uur is. 
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cv de Damzwabbers Leidschendam,

Beste Carnavalsvierders,
Graag zou ik jullie willen informeren over de data van onze feesten, die op dit moment gepland staan voor ;

Prinsenbal - Zaterdag 13 November - 20.30 
Jeugd Prinsenbal - Zondag 14 November - 12.30 
Opwarmavond - Zaterdag 15 Januari - 20.30  
Groot carnaval - Zaterdag 26 Februari - 20.30
Kinder carnaval - Zondag 27 Februari 
Maandagavond - Maandag 28 Februari - 20.30

Alle feesten worden gegeven op de sportpark R.K.A.V.V. 

cv de Turfstekers 83 Deventer,

Wij houden de carnavalsavond op 19 feb 2022 , In de lindeboom in Schalkhaar 
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                                                                                                                           Roosendaal d.d. Oktober 2021

Betreft: Contributie seizoen 2021-2022

Geachte Leden,

Ik wil ik u graag onder uw aandacht brengen dat contributie 2021-2022 nog niet door
iedereen is voldaan, en verzoek u graag deze op het bij u bekende rekeningnummer over te maken.

ING bankrekeningnummer: NL28 INGB 0003577458 , onder vermelding van uw factuurnummer.
De contributie voor verenigingen bedraagt € 40.00, Persoonlijke leden € 25.00 en Donateurs € 11,11

Heeft u inmiddels uw contributie betaald, kunt u deze melding als ongeschreven beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Namens F.E.N. Nederland,

Penningmeester
Gerald Doene

F.E.N. Nederland zoekt,

                                           De Federatie Europese Narren Nederland zoekt jou!

                                           Heb je zin en wat tijd om deel uit te maken van een Regio bestuur 
                                           van onze organisatie. 

                                          We zijn op zoek naar bestuursleden voor de gezelligste organisatie
                                          van het land, en in diverse regio’s van ons land.

In de volgende regio’szijn we op zoek naar collega’s;
Regio Noord, Regio Zuid, Regio Zuid-West

Maar ook in de overige regios kunnen we 
zeker nog collega’s gebruiken.
Heb je interesse?  

Schrijf dan een berichtje naar; 
info@fen-nederland.com

Wij kijken er al naar uit!


