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Vandaag weer weinig nieuws onder de zon, het einde van de horizon is nog steeds in 
Verweggistan, daar de genomen maatregelen ons wel wat ruimte en lucht geven maar 
daar kunnen niet blij van worden.
We worden nog steeds met handen en voeten gebonden aan de opgelegde 
maatregelen en daar zullen we het nog een tijdje mee moeten doen.
Daar het broertje van Covid 19 genaamd Omikron iets meer in huis heeft, alleen wat 
zwakker van geslacht is zal het toch noch even duren voordat deze is uit geraasd zodat 
we weer rust in de tent krijgen.
We krijgen in ieder geval weer wat ruimte in het dagelijks bestaan maar niet alles heeft 
zijn vrijheid terug daar de Horeca, Cultuur en Evenementen nog steeds geen ruimte 
krijgt in onze samenleving zijn wij nog steeds beperkt in onze vrijheid om weer eens 
lekker onze zinnen te kunnen verzetten.
Maar misschien toch nog een klein licht puntje aan het eind van de maand bij de 
volgende briefing, dat blijft gissen, maar wie zal het zeggen het is dan misschien 
mogelijk dat alles dan wordt vrij gegeven, dat zou mooi zijn, kunnen we er misschien 
nog iets van maken met elkaar.
Stel als Februari wordt open gesteld om weer evenementen te kunnen organiseren dan 
hebben wij nog tot As Woensdag (Halfvasten) tijd genoeg. 
Wij als Federatie Europese Narren Nederland zullen er alles aan doen om al onze 
verplichtingen na te komen, en in wederzijds overleg nog bezoeken vastleggen voor het 
uitreiken van de Jaar Orden en andere bescheiden die nog afgehandeld moeten 
worden.
Er zijn incidenteel al wat zaken afgehandeld, maar er moet nog heel veel gebeuren, dus 
vraag ik bij deze aan de bij ons aangesloten leden zo snel mogelijk contact op te nemen 
met de Regionale Besturen om een afspraak te maken om in onderling overleg een 
bezoek vast te leggen.
Verder vraag ik nog even aandacht voor een aantal leden om toch nog even na te zien 
of de betaling reeds is voldaan, of deze als nog te willen doen zodat wij ook onze betaal 
verplichtingen moeten voldoen aan onze leverancier en andere zaken.
Kijk ook eens op onze nieuwe site fen-nederland.com dat is zeker een bezoek waard 
daar er heel veel info staat omtrent het carnaval in het algemeen en dat is het lezen 
waard.
In afwachting voor een betere nieuws tijding, wensen u allen namens F.E.N. Nederland 
toch het beste toe voor de komende tijd, en hopen wij velen van u nog te mogen 
begroeten.

3x Alaaf
 
President; 
Jan Wesdorp. 
F.E.N. Nederland



Bestuursleden 2021/2022

Dagelijks bestuur

President Jan Wesdorp Tel: 015-2578252, e-mail: president@fen-nederland.com    
                                     
Vice-President. Stef  van de Pas Tel: 06 51418088 e-mail: vicepresident@fen-nederland.com

Secretaris John Leenders Tel: 06-51709328, e-mail: secretaris@fen-nederland.com

Penningmeester Gerald Doene Tel: 06-28326390, e-mail: penningmeester@fen-nederland.com

Regio  besturen

Midden

Voorzitter Juriaan Ibes Tel: 06 24311224 e-mail : vz-midden@fen-nederland.com

Secretaris Jan Elias Tel: 06-50866128, e-mail:  secr-midden@fen-nederland.com

Regiobestuurders Remco Pronk Tel: 06-52028700  

Noord

Voorzitter Ron Jansen Tel: 06-15196085 e-mail: vz-noord@fen-nederland.com

Regiobestuurder Eric Seerden Tel: 06-20948038 e-mail: eric.seerden@hotmail.com

Oost

Voorzitter Johan v.d. Schuit Tel: 06-12798604 e-mail : vz-oost@fen-nederland.com

Secretaris Truus  v.d. Schuit           e-mail: secr-oost@fen-nederland.com

West

Voorzitter Johan  v.d. Teems Tel: 06-24681405 e-mail: vz-west@fen-nederland.com

Secretaris Desiree Dooijenburgh Tel: 06-51055561, e-mail: secr-west@fen-nederland.com

Regiobestuurders Jeroen v. Veen

Anna Marieka v. Veen

Zuid

Interim Voorzitter John Leenders Tel: 06-51709328, e-mail: vz-zuid@fen-nederland.com

Regiobestuurders Remco Luijten Tel: 06-11387668, e-mail: 

Christa van de Bergh

Harry van de Bergh

Zuid-West

Interim Voorzitter Gerald Doene Tel: 06-28326390, e-mail: vz-zuidwest@fen-nederland.com
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Zoals wij kennis hebben mogen maken met een grootheid van ons cultureel erfgoed carnaval, 
Theo Fransen, hebben wij ook Dhr. Rob v/d Laar bereid gevonden om ook zijn visie te geven 
omtrent zijn beleving van het carnaval. Rob is ook nog auteur van enkele boeken omtrent alles 
wat met carnaval te maken heeft, en ook nog eens een man met een groot hart voor zijn geliefde 
Oeteldonk. Daarnaast is Rob Voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie, Voormalig 
Minister-president van de Oeteldonksche Club van 1882, Raadspensionaris van Oeteldonk, 
Conservator Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ en Carnavalshistoricus.

VASTENAVOND/CARNAVAL 2022
Van hoop, via vrees, naar creatieve uitdagingen

2022….en weer zitten de carnavalsorganisaties in dubio: kan en mag de vastenavond-/carnavalsviering 
dit jaar wèl doorgaan. ‘Carnaval 2020’ was de ‘oorzaak’ van de pandemie, zo werd mij regelmatig door 
journalisten voorgehouden. “Nonsens en stygmatiserend!”, reageerde ik steevast verontwaardigd. Dat 
die bewuste viering de belangrijkste verspreider leek te zijn kan wellicht bewezen worden, maar geef de 
vierders en de organisaties daarvan niet de schuld want niemand wíst dat het virus op díe manier 
rondwaarde. Maar, ergens ‘schuld’ leggen is een typisch Nederlands gewoonte, niet dan?. “Èn…hoe 
gaan jullie er dít jaar mee om?  Jullie kunnen het zeker weer niet houden ondanks alles…” zo reageerde 
een radiojounalist onlangs nog. Dat de gehele carnavalswereld een grote opoffering heeft gedaan in 
2021 en geen enkele viering heeft georganiseerd en geen enkele carnavalsvierders het ècht in het 
openbaar heeft gevierd, was de man maar even ontgaan. En, natuurlijk, die inspanning is niets 
vergeleken bij de opofferingen elders in de samenleving en dan met name in de zorg, maar dan toch. 
Wie weet hoezeer het ‘feest der feesten’ in het bloed zit van de carnavalsvierder, waar dan ook, beseft 
ook de onbeschrijfelijke teleurstelling van allen die zich er al maanden ervoor hadden ingezet; de 
optochtbouwers, de liedjesschrijvers, de muzikanten, de kostuummakers en die velen die al jaren 
organisatorisch zorgdragen voor een sfeervol en veilig carnavalsfeest. Dan getuigt het van geen respect 
om de inspanning om dit alles teniet te laten gaan, af te doen met “jullie zullen wèl weer je gang gaan, 
daar in het Zuiden…komend jaar”.

En nu is het dan zover, de vastenavond/carnaval 2022 is in aantocht en daar waar in september nog 
hoop gloorde werd deze al spoedig door het verschijnsel ‘omicron’ vervangen door oprechte vrees: “Het 
zal toch niet wéér een jaar worden zonder vastenavond/carnaval?” Maar de oplopende cijfers logen er 
niet om. De 11-11-feesten konden nog net, onder het oude regime en zij het beperkt, hier en daar 
gevierd worden. De nieuwe maatregelen van daags erna zorgden ervoor dat de bouwhallen gesloten 
moesten worden en dat de ‘muziekskes’ niet meer konden oefenen. En weer werden de organisaties 
voor uitdagingen gesteld: zalen en artiesten kunnen niet gereserveerd worden, contracten kunnen niet 
worden afgesloten. Het sluiten van de bouwhallen betekende dat de optochten niet op tijd klaar konden 
zijn. Als ze al zouden mógen trekken dan zou dat met half afgebouwde wagens en groepen moeten zijn. 
Een aantal van de bouwers had er ook helemaal geen zin meer in. Zij hebben jaarlijks de 
wintermaanden gereserveerd en besloten nu om de deelname van komend jaar maar af te zeggen. Er 
zijn ook organisaties die besloten om de optochten en een feestje daaromheen te verplaatsen naar 
Halfvasten, na Pasen of zelfs naar de zomer. Er zijn zelfs plaatsen waar het complete feest naar de 
zomer wordt verplaatst, als de gelegenheid zich uiteraard voordoet en covid19 niet wéér roet in het eten 
gooit. 
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Er werd bovendien geopperd om het vastenavond-/carnavalsfeest voortaan maar definitief naar de 
zomer te verplaatsen omdat de winter voortaan voor teveel besmettingen zou gaan zorgen. 

Dat laatste stuit tot op heden op nogal wat verzet. “Kerstmis en Nieuwjaar verplaats je toch ook niet”, 
zegt men. En juist die twee zijn nu in het verleden al wèleens verplaatst: De viering van de geboorte 
van Christus werd in de vierde eeuw, mede door toedoen van de eerste Christelijke Romeinse Keizer 
Constantijn, al omgezet van 6 januari (zoals het in de Oosterse kerken nog steeds wordt gevierd) naar 
25 december. Dat was in het Romeinse Rijk de feestdag van Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon), in 
feite het feest van de zonnewende. Een vier eeuwen eerder verplaatste Julius Caesar het begin van 
het jaar van 1 maart naar 1 januari. In de namen van de maanden september tot en met december is 
zelfs nu nog te vinden dat het anders was: september komt immers van het latijnse woord ‘septem’ 
hetgeen ‘zeven betekent, dus zevende maand; october komt van ‘octo’ is ‘acht’, november van 
‘novem’ is ‘acht’ en december van ‘decem’ is tien….. Vastenavond is ook nadrukkelijk verbonden aan 
de katholieke ‘vastenmaand’. Enfin, er zijn meerdere tegens, en wellicht ook enkele ‘voors’. 

“Maar er is toch ervaring van vorig jaar met carnaval in covidtijd, met name met de opzet van o.a. 
digitale activiteiten? En daarmee zijn we het vorig jaar er toch ook doorheen gekomen?” zult u zich 
afvragen. Uit diverse reacties blijkt dat veel organisaties daar niet meer zo op zitten te wachten. Héél 
erg succesvol dan op een enkele plaats, was die digitale aanpak niet. Een digitaal carnaval is voor 
velen geen carnaval, zo bleek. Ook het bedenken van diverse scenario’s die al dan niet aangepast 
kunnen worden aan de veranderende omstandigheden vlot niet overal ècht. Er zijn nogal wat 
medewerkers die het zat zijn om allerlei mogelijkheden te bedenken die, tot wel 80%, waarschijnlijk 
tóch niet uitgevoerd gaan/kunnen worden. Bij de carnavalsorganisaties speelt nog een andere 
uitdaging waarmee vele andere verenigingen ook worden geconfronteerd: de terugloop in ledental en 
medewerkers. En juist dáár zal men inspanning moeten plegen met de vraag “hoe houden wij onze 
medewerkers betrokken”. Ze zijn ook in de toekomst hard nodig, want vastenavond-/carnaval 2023….! 
Het zal dán toch immers niet weer…?

Het is, op het moment van dit schrijven, nog steeds ongewis. De komende weken wachten we af hoe 
een ander zich ontwikkelt. Als de horeca open mag en open kan, dan zal het feest gevierd gaan 
worden. Vastenavond/carnaval is immers geen evenement maar een volksfeest dat hoe dan ook, of er 
georganiseerd gaat worden of niet, gehouden wordt. Voor een dergelijk spontaan feest kan geen 
enkele carnavalsorganisatie verantwoordelijk worden gesteld. Dat kan alleen voor datgene wat wèl 
door hen op touw wordt gezet. De optochten vallen dan al grotendeels of misschien wel allemaal af en 
wat dàn rest zijn andere openbare festiviteiten die vooral rondom het protocollaire spel (Prins, 
Adjudant, Raad van XI etc.etc.) worden georganiseerd, als daar al de voorbereidingstijd zal zijn die 
nodig is. Óf er dan ècht iets georganiseerd gaat worden ligt aan de marge die door de maatregelen 
wordt aangegeven. De carnavaleske creativiteit zal er zeker niet minder op worden, maar een 
uitdaging blijft het wel.

Rob van de Laar
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Het Romeinse rijk

In het oude Rome kende men tussen 21 december (sol invictus) en 21 maart (lente-evening) een reeks 
feesten. Bijvoorbeeld de Calendae in januari, de Lupercalia in februari, de Parentalia, de Hilaria, maar 
het bekendste zijn de Saturnalia, de feesten van de god Saturnus. Deze Saturnalia waren 
oorspronkelijk lente- en dus nieuwjaarsfeesten. Toen Julius Caesar de kalender veranderde en de 
nieuwjaars-datum naar 1 januari schoof, was het neveneffect daarvan in de steden, zoals Rome, dat 
ook het Saturnaliafeest verschoof. Doordat dit feest in het teken stond van rituelen bij het zaaien van 
het graan, konden boeren dit door de
natuur gedicteerde feest niet zo maar verschuiven. Oplossingsgericht als de boeren waren, ontstond er 
een dubbele Saturnaliaviering. Deze verklaring komt ook van J.G. Frazer.

Tijdens de zeven dagen van de Saturnalia, 
uitvoerig beschreven door Macrobius, genoten 
de slaven in Rome veel meer vrijheid en was er 
sprake van rolomkering. De slaven oefenden 
kritiek uit op hun meesters en hielden deze 
zelfs voor de gek. De mensen verkleedden en 
maskerden zich. En er werd natuurlijk een 
schijnkoning gekozen. Hoe het deze verging zal 
inmiddels wel duidelijk zijn. Ter illustratie een 
historisch voorbeeld dat zich heeft afgespeeld 
tijdens het jaar 303 n.Chr. in het Romeinse 
legerkamp Durostorum in Moësia 
(het huidige Bulgarije). Keizer Constantijn was 
aan het bewind en het christendom begon stevig 
voet aan de grond te krijgen. Ook in dit Romeinse legerkamp vierde men het Saturnaliafeest. De koning 
ervan werd degene die het stuk van een koek kreeg waarin een boon zat verstopt. De geschiedenis 
meldt, dat Dasius het stuk met de boon trof. Deze weigerde de rol van schijnkoning te spelen, omdat de 
rituele zelfdoding op het altaar van Saturnus niet strookte met zijn christelijke levensopvatting. De 
weigering tot zelfdoding betekende dat hij gedood werd vanwege deze weigering. Hij is daarom zowaar 
heilig verklaard. Zijn gebeente rust in de kerk van Ancona in Noord-Italië.

Mogen wij in deze heilige Dasius een soort heilige prins Carnaval zien? Het zal intussen duidelijk zijn, 
dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen de tijdelijke schijnkoningen uit het verleden en de 
moderne carnavals prinsen, waarvan de levensduur meestal ook maar kort is. Nog een enkel woord 
over de Lupercalia feesten die plaatsvonden in februari. Tijdens dit feest deelden in huiden van wolven 
(lupi) en andere offerdieren gehulde personen met februa klappen uit aan vrouwen. Die februa waren 
uit vellen van geiten gesneden zwepen. Het doel van dit gebeuren was eerst en vooral bestraffing voor 
alle zonden en nalatigheden tijdens
het voorbije jaar. De Latijnse naam februari komt van reinigen, maar duidt ook op brengen van 
zoenoffers en boeten voor de zonden. Om het patroon compleet te maken, ontbreekt ook het element 
van de geesten van de overleden voorvaderen die tijdelijk boven aarde komen niet. Tijdens de 
Parentalia-feesten werd hun alle eer bewezen en voorgewend dat het voorvaderlijk erfdeel 
ongeschonden is bewaard. Bij de optochten tijdens deze feesten werd daarom vaak met ouderwetse 
ploegen rondgetrokken om duidelijk te maken dat men zich niet aan nieuwlichterij had schuldig gemaakt 
en dat alles bij het oude was gebleven.

Met dank aan Drs. Th Fransen
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Educatie en opleidingen,

De Federatie Europese Narren zit niet stil, en is op gebied van educatie en opleiding een aantal 
samenwerkingen aangegaan om de verschillende facetten van carnaval in onze organisatie en bij 
onze leden onder de aandacht te brengen.

Zo hebben we u in onze vorige editie al gemeld, dat we een partnerschap hebben met het duitse 
RKK.  (Rheinische Karnaval Koorporation).  De RKK is een van de grootste Duitse overkoepelende 
organisaties op het gebied van Garde Dans, maar ook Carnavalsverenigingen en 
Muziekgezelschappen zijn hierbij aangesloten. Samen met hulp van de RKK gaan we de Garde 
Dans in nederland belichten, promoten en ook opleiding en coaching komen aan bod. De RKK 
heeft in het Duitse Bittburg een opleidingscentrum voor de Gardedans.

Zeer recent zijn er ook contacten geweest tussen Tonpraten.nl en de Federatie, om ook deze tak 
van het carnaval te promoten en te ondersteunen. Van deze samenwerking hoort u binnekort meer.

Lespaketten Basisscholen,

Vanaf vandaag kunnen basisscholen of verenigingen die hiervoor interesse hebben, een lespakket 
aanvragen over carnaval. 
Dit lespakket is samengesteld door leraren en carnavalisten, en heeft dus alle facetten van de 
leerstof basisschool. Lezen, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde tekenen etc.  het komt allemaal 
aan bod in deze basisschool educatie carnaval.
U kunt het lespakket aanvragen bij de Federatie europese Narren via socialmedia@fen-
nederland.com

Lespakket gevorderden,

Ook voor de oudere leerlingen en volwassenen, gaan we cursussen verzorgen in de verschillen 
takken.
zo denken we aan lassen, papier mache, werken met polyester etc etc.
Maar ook het werken met foam etc.

neem eens een kijkje op de educatie pagina van de Federatie.

https://fen-nederland.com/educatie/

https://fen-nederland.com/educatie/
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Woaidaehen op Grôôt Pesôôt Oud -Vossemeer

“Volwaardige Woaidaehen in februari? Zo ziet het er op dit moment helaas niet naar uit. 
Eerder ‘Woaidaehen op afstand’”, zegt Niels Havermans namens CV de Vlôôientrappers. 
“Wij staan al twee jaar te trappelen om een kleurrijk en ouderwets carnavalsfeest te 
organiseren, echter lijken de maatregelen dit jaar weer roet in het eten te gooien.”

Alternatief programma
De organisatie van het carnaval op Oud-Vossemeer, de Woaidaehen, wil op voorhand nog 
geen evenementen afgelasten, maar is zich ervan bewust dat activiteiten in combinatie 
met horeca en dweilmuziek nagenoeg onmogelijk zijn. “Een goed carnavalsfeest bestaat 
uit live dweilmuziek, polonaise lopen en samen een biertje drinken. Al deze onderdelen zijn 
niet tegelijkertijd toegestaan” zegt Havermans. “We leggen onze focus daarom op 
buitenactiviteiten, evenementen samen met de basisscholen en online.”
De voorbereidingen zijn in volle gang, er wordt gewerkt aan het jaarlijkse Vlôôienkrantje en 
ook het lespakket voor de scholen is bijna klaar. Alternatieve evenementen worden ook al 
voorbereid.

Verplaatsen
Het verplaatsen van een feest als de Woaidaehen is een gevoelig onderwerp. “Het lijkt een 
perfecte oplossing, carnaval in het voorjaar. Maar carnaval hoort bij de winter, 40 dagen 
voor Pasen. We worstelen met het maken van de juiste keuze”. De organisatie wil vooral 
voor het publiek, de dweilbands en voor de leefbaarheid van het dorp een volwaardig 
evenement neerzetten. Daarom wordt er nagedacht over een extra feest in het voorjaar. 
“Dit plan staat echter nog in de kinderschoenen, als kleine vereniging zijn wij afhankelijk 
van de horeca, gemeente en uiteraard het publiek. Maar ook van de medewerking van 
dweilbands Bentje Betoetert, De Lamsôôren, Luuze Leven en Oemommenoe. Mogelijk 
kunnen we de samenwerking aangaan met andere verenigingen. Wij hopen hier spoedig 
meer over kunnen vertellen” vervolgt Havermans.
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De Kerkuilen Tilburg,

Vroeger droeg onze residentie cafe ’t Uilennest de naam Kerkzicht. Omdat je vanuit dit café recht op 
de kerk keek. In de kerktoren zaten Uilen. Volgens de klanten vroegen die uilen zich af, hoe ’t in het 
café zou zijn en wilden ze zich daar graag bij toevoegen. Dit is op een carnavaleske manier gebeurd 
en daarom heet onze carnavalsvereniging sinds 2 Maart 1972: De Kerkuilen. Opgericht door oa Christ 
Kanters, die nog steeds actief is voor de vereniging en dit jaar 83 jaar wordt. men kan hier dus spreken 
van een echte carnavalist. Voorzitter van de Kerkuilen Joost de Leeuw is inmiddels ook 25 jaar lid van 
de vereniging. Begonnen bij de Tartinescheppers, en daarna overgestapt naar de Kerkuilen, waar hij 
enkele jaren adjudant was, om vervolgens opper van de Kerkuilen te worden. Na 14 jaar opper te zijn 
geweest, werd hij benoemd tot Grootvorst der Kerkuilen.

De Kerkuilen zijn inmiddels al jaaaren een begrip in de carnavalswereld. Vele inmiddels bevriende 
Verenigingen en Prinsen hebben ons café bezocht en kwamen de daaropvolgende jaren weer 
terug. Oud burgemeester Vreemans is er al enkele malen binnen geweest.

Evenals onze  Stadsprinsen en burgemeester Noordanus en Commisaris van de koning: van den 
Donk en niet te vergeten Guus Meewis

Wij zijn blij met onze nieuwe eigenaar (ons Turks Uiltje 2007) die is neergestreken op het Uilennest, 
want hij draagt ons (de Kerkuilen) en de carnaval op handen.

Wij zien graag alle leeftijdscategorieën tijdens de Carnaval binnen vliegen en zijn alom bekend door 
onze goed georganiseerde uilskuikentjes bal.
Deze worden zaterdag- en zondagsmiddags gehouden. Met vele spelletjes en versnaperingen voor 
de uilskuikens. Een beker voor de best verklede Kerkuiltje.

Zij zijn dan ook de belangrijkste gasten in ons nest.
Wij gooien de nieuwste, maar ook oudere carnavalsnummers door de bomen.
Vele verenigingen en orkesten komen ons nest bezichtigen en gezellige, feestvierende mensen komen 
de sfeer verhogen. 

Wij hopen iedereen te begroeten voor veel Carnaval plezier.

Bestuur CV de Kerkuilen
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 Beste  carnavalsvrienden,

Graag willen we u op de hoogte stellen met betrekking tot het aanstaande

  “Internationale Prinsentreffen Nijmegen 2022”

Helaas hebben we moeten besluiten ons evenement definitief te moeten

                                                 ANNULEREN !!

 Als bestuur erkennen wij de ernst van de corona pandemie en baren de verontrustende 
ziekenhuisopnames ons de nodige zorgen. De veiligheid en gezondheid voor onze gasten staat daarbij 
voorop !

Daarnaast is het met de huidige beperkende maatregelen (verplichte zitplaatsen bij binnen 
evenementen en sluiting uiterlijk voor 17:00 uur) niet mogelijk de doelstelling van het Internationale 
Prinsentreffen Nijmegen (onderlinge contacten leggen  in een ongedwongen sfeer) na te streven.

Tot slot heeft onlangs de Rijksoverheid besloten de Jan Massinkhal in Nijmegen aan te wijzen als 
vaccinatie-locatie voor de ‘Boosterprikken’. Tot eind januari is de sporthal in gebruik bij de GGD voor 
deze prikactie.

We gaan ons nu richten op het eerstvolgende “Internationale Prinsentreffen Nijmegen 2023” wat staat 
gepland voor  zondag 22 januari 2023 !

Blijf gezond en hopelijke treffen we elkaar snel !

Het bestuur van Stichting Prinsentreffen Nijmegen wenst u

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2022 toe !
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C.V. de Marktzotten Gouda
  
- Zaterdag 5 Februari Thema bal.
- Zaterdag 26 Februari Groot carnaval,

Wij hopen u op 1 van deze avonden te mogen begroeten.    

De Osseknarren Amsterdam

Onderstaand een overzicht van de activiteiten die de Osseknarren dit seizoen organiseren:

Zaterdag   19 Februari  2022 Seniorencarnaval*                 aanvang 13.00 uur
Vrijdag      25 februari   2022 Flauwenkullenbal aanvang 20.30 uur
Zaterdag   26 februari   2022 Groot carnaval aanvang 20.30 uur
Woensdag  2 maart   2022 Haringhappen aanvang 20.30 uur

Al onze activiteiten vinden plaats in onze residentie De Ossestal Nieuwe Laan 34a te Amsterdam. 
De zaal is altijd open vanaf 19.45 uur en in de middag is de zaal open vanaf 12.30 uur. Voor al onze 
avonden geld een entree van € 10,- voor niet leden. 

Als de coronaregels nog van kracht zijn is toegang alleen op vertoon van de coronacheck app of een 
QR testbewijs die niet ouder dan 24 uur is. 

cv De Damzwabbers Leidschendam,

Beste Carnavalsvierders,

Graag zou ik jullie willen informeren over de data van onze feesten, die op dit 
moment gepland staan voor ;

Groot carnaval - Zaterdag 26 Februari - 20.30
Kinder carnaval - Zondag 27 Februari 
Maandagavond - Maandag 28 Februari - 20.30
Alle feesten worden gegeven op de sportpark R.K.A.V.V. 
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C.v. De Keilebijters Rotterdam
Viert op 12 februari 2022 haar 55 jarig bestaan.

cv de Turfstekers 83 Deventer,
Wij houden de carnavalsavond op 19 feb 2022 , In de lindeboom in Schalkhaar.
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De Federatie Europese Narren Nederland zoekt jou!

Heb je zin en wat tijd om deel uit te maken van een Regio bestuur van FEN Nederland. 
We zijn op zoek naar bestuursleden voor de gezelligste organisatie van het land.

In alle regio’s zijn we op zoek naar collega’s, om de huidige bestuurders te ondersteunen. 

Heb je interesse?  

Schrijf dan een berichtje naar; 
info@fen-nederland.com

Lid worden?
Scan de QR Code
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