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                                                  Na een periode van afzien is hebben we toch de gelegenheid 
                                                  gekregen een weekend carnaval te vieren. Het was niet iedere 
                                                  vereniging gegeven er nog iets aan te doen, daar zij vroeg 
                                                  tijdig te kennen gaven het afgelopen seizoen voor gezien 
                                                  te houden. Ook in de vele steden zijn de carnavals activiteiten 
                                                  groots en uitbundig gevierd maar even zoveel hebben 
                                                  het ook afgeblazen vanwege het risico Covid, dat nog steeds
                                                  rond waarde, en is gebleken dat het  toch noch een risico was.
                                                  Maar gelukkig is het achteraf mee gevallen. Wij Federatie
                                                  Europese Narren Nederland, hebben over het algemeen toch
                                                  aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dank zij de inzet van
                                                  de Regionale Besturen, welke in overleg met de leden zoveel
                                                  mogelijk moeite hebben gedaan hun taak te kunnen uitvoeren,
                                                  en zo nodig nog afspraken hebben gemaakt voor het komende
                                                  seizoen om alsnog de verplichting na te komen.

Mochten er onverhoopt nog vragen zijn omtrent het voorgaande neem dan even contact op met 
het secretariaat Dagelijks Bestuur, dan kunnen wij daarop inspelen en in overleg het probleem 
oplossen. 
Voor het komende seizoen hebben wij weer heel wat voorbereidingen getroffen om er weer 
een mooi carnaval van te maken.
Daar wij van zins zijn om op 26 November in Helmond ons Prinsen Gala te presenteren waar 
een ieder welkom is, wordt u op de hoogte gehouden in ons blad de Nar welke 6 x per jaar 
wordt verstuurd, en verschijnt op onze website www.fen-nederland.com
( noteer dat alvast in uw agenda)
Zo wil ik u ook nog onder de aandacht brengen de wet WBTR, welke in de toekomst voor 
iedere vereniging verplicht wordt, daar over is al uitgebreid gepubliceerd in ons blad, en daar 
kunt u als vereniging van profiteren om dat u als lid van onze organisatie dan recht hebt op een 
behoorlijke korting.
Ook wil ik u laten weten dat wij op Zondag 15 Mei onze algemene leden vergadering houden te 
Bilthoven en hopen daar velen van u te mogen begroeten, het staat ook vermeld op onze site.
Tijdens de ALV worden ook de nieuwe statuten en het HR hopelijk goedgekeurd door de leden 
zodat wij deze kunnen effectueren bij de notaris. Omstreeks 1 mei is het concept op de website 
te downloaden en in te zien.
Er zullen ongetwijfeld nog wel wat activiteiten plaatst vinden en dan gaan we weer over op de 
slaapstand, om accu weer op te laden voor het komende seizoen. Laten we hopen dat we dan 
terug zijn op het oude normaal.

Met Drie Maal ALAAF, 

Jan Wesdorp

President 
FEN Nederland 
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Dagelijks bestuur
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Secretaris

Penningmeester

Regio Midden

Voorzitter

Secretaris

Regiobestuurders

Regio Noord

Voorzitter / Secretaris

Secretaris

Regiobestuurder

Regio Oost

Voorzitter

Secretaris

Regio West

Voorzitter

Secretaris

Regiobestuurders
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Regiobestuurders

Regio Zuid-West

Interim Voorzitter

Jan Wesdorp

Stef van de Pas

John Leenders

Gerald Doene

Juriaan Ibes

Remco Pronk

Jan Elias

Ron Jansen

Eric Seerden

Johan v/d Schuit

Truus v/d Schuit

Johan v/d Teems

Desire Dooijenburgh

Jeroen van Veen
Anna Marieka van Veen

John Leenders

Remco Luijten

Christa van de Bergh

Harry van de Bergh 

Gerald Doene

Tel: 015-2578252, e-mail: president@fen-nederland.com

Tel: 035-6468550, e-mail: vicepresident@fen-nederland.com

Tel: 06-51709328, e-mail: secretaris@fen-nederland.com

Tel:06-28326390, e-mail: penningmeester@fen-nederland.com

Tel: +316 24311224 e-mail : vz-midden@fen-nederland.com

Tel: 06-52028700  e-mail :

Tel: 06-50866128, e-mail: 

Tel: 06-15196085 e-mail: vz-noord@fen-nederland.com

 

Tel: 06-20948038 e-mail: eric.seerden@hotmail.com
 

Tel: 06-12798604 e-mail : vz-oost@fen-nederland.com
 
email: secr-oost@fen-nederland.com
 

Tel: 06-24681405 e-mail: vz-west@fen-nederland.nl

Tel: 06-51055561, e-mail: secr-west@fen-nederland.com
 
 
 
 

Tel: 06-51709328, e-mail: vz-zuid@fen-nederland.com
 

Tel: 06-11387668, e-mail: 
 

Tel:06-28326390, e-mail: vz-zuidwest@fen-nederland.com
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Deel 2 Vervolg van editie 5

De Elfde van de Elfde

Wat is er zoal zo bijzonder aan deze datum.  Wel, heel veel.
Elf november werd in vroeger eeuwen als het einde van het boerenjaar 
beschouwd; het graan zat in de schuren en de wijn in de vaten.  
De pacht en de belastingen - de tienden -   moesten betaald worden en de 
knechten kregen hun geld. Als de balans positief was alle aanleiding om het 
ervan te nemen. Was het resultaat negatief omdat men niet goed geboerd 
had en de oogst te weinig had opgeleverd, dan werd ook wel gefeest, 
al was het maar om de ellende verdrinken.                                                                                                                                   

De tweede reden waarom de Elfde van de Elfde een bijzondere datum zou worden.
Elf November is de feestdag van St-Maarten, een van meest prominente heiligen. Die feestdag is al 
zeer oud en zou zijn ingevoerd door Paus Gelasius (492-496). Al die hiervoor genoemde feesten 
vonden op zijn ‘heiligendag’ plaats, ook wel Martini-Fastnacht genoemd. Er werd zoals gezegd stevig 
geschranst en van de jonge wijn geproefd; menigeen leed daags daarna aan “Mal de St Martin”. Tijdens 
dat feest werd ‘s avonds met brandende fakkels en flambouwen rondgelopen en er werden troshopen in 
brand gestoken. Diverse geleerden verklaren, dat daarom al eeuwenlang op die dag in de kerken het 
epistel werd voorgelezen, het licht niet onder de korenmaat te zetten.  
                                                                                                                                                                            
Ook hier dringt zich de vraag op: Is de elfde een bijzondere datum omdat St Martinus zo’n belangrijke 
heilige was, of is het juist omgekeerd.  Is St-Maarten zo’n belangrijke heilige geworden omdat hem de 
Elfde November als feestdag is toegekend.  Die vraag is ook daarom niet zo irreëel, omdat St-Maarten 
namelijk niet op de elfde gestorven, maar op de achtste. En de sterfdag is normaal de heiligendag, niet 
de begrafenisdag. 
Daar komt bij dat er aanwijzingen zijn dat er al vóór de vierde eeuw (St-Maarten leefde van 316 tot 397) 
feesten waren aan het eind van het agrarisch jaar.

En dan is er nog de Adventsvasten.  Weinigen weten dat de elfde van de Elfde de laatste    dag voor de 
Adventsvasten In de beginperiode van het Christendom volgde ook toen een vastenperiode van 40 
dagen. Van 12 november tot Driekoningen. Ja, dat zijn meer dan 40 dagen, maar vasten was niet nodig 
op zaterdag en zondag en dan klopt die 40 wel. De Elfde van de elfde werd dan ook wel “kleine 
Vastenavond” genoemd. Al deze feiten doen vermoeden dat het getal elf minstens voor een deel een 
bijzonder was en is, omdat de datum bijzonder was.

Misschien moeten we zelfs nog wel verder terug.  Duizenden jaren geleden waren er nog geen echte 
kalenders en wat er aan tijdrekening was, was nog erg onnauwkeurig. Hoe bepaalde men dan de 
belangrijke data in het agrarische jaar en de data voor belangrijke religieuze feesten? Wel aan de hand 
van de sterren en mogelijk met gigantische steencirkels zoals bijv. Stonehenge. Wat blijkt nu het geval? 
Het heldere sterrenbeeld Orion passeert op Elf November dag de horizon. Voor de “sterrenlezers” van 
die dagen, een belangrijke dag op hun heilige kalender. 
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Kip of het ei

Maar wat er nu eerder was? Dat lijkt op het kip en het ei 
dilemma. Afgezien van mogelijke voorlopers, staat vast dat de 
viering van de elfde van de elfde zoals we die nu kennen relatief 
jong is Tot dusver ben ik er niet in geslaagd te achterhalen 
wanneer. Er wordt wel beweerd dat er al sprake geweest zou 
zijn in Keulen vóór daar in 1823 het georganiseerde carnaval 
opkwam. 

De bewijsvoering is echter flinterdun en tal van 
gezaghebbende publicaties gaan er totaal niet op in.
Wel staat vast dat het gezelschap van den Gecken in Kleve 
is opgericht op 12 November 1381; op die dag is de oorkonde 
getekend en verzegeld.  Het uit 36 adellijke lieden bestaande 
gezelschap had als devies Ey lustigh frölich; let eens op de drie beginletters.
Daarom ben ik er zeker van dat het grote feest in Kleve op de 11e plaats vond en het opmaken van 
de akte een dag te laat heeft plaats gevonden.

Maar misschien is er een andere verklaring voor deze datum. Die 12e was namelijk de sterfdag van 
de H. Cunibertus, van 627 tot 663 Bisschop van Keulen en dus een voorganger van Adolf van Cleve, 
die daar zelf kortstondig bisschop was, overigens zonder ooit tot priester gewijd te zijn; de 
bijeenkomsten die een week duurden begonnen op de tweede Zondag na Sint Michaël en begonnen 
dus op zijn vroegst medio Oktober.  Degenen die overigens het getal elf koppelen aan de drie 
beginletters van het devies van de Franse revolutie hebben het mis: Die luiden: Liberte, Égalité, 
Fraternité. Dat levert LEF op. 

Theo Fransen.
Stedje van lol en plezeer ( Venlo) 
 
PS   Het eiland St-Maarten werd op 11 Nov. 149?  Door Columbus ontdekt.

U wordt uitgenodigd om op de column te reageren indien gewenst naar th.fransen@telfort.nl

mailto:th.fransen@telfort.nl
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C.G. ‘’ De Westergabbers”

Hallo carnavalsvierders, wij willen ons even voorstellen aan jullie.

Wij zijn de Westergabbers uit Delft oftewel Het Kabbelgat.

Na jarenlang carnaval gevierd te hebben ontstond het idee om een eigen groepering op te richten 
en nog meer deel uit te gaan maken van de feestvreugde tijdens het carnaval.

Zo gezegd, zo gedaan en in 2016 ontstonden de Westergabbers. Een vriendengroep bestaande uit 
ouders en kinderen en daarbij behorende vrienden gingen van start.

Er werd eigen kleding ontworpen die inmiddels in het Kabbelgat goed herkenbaar is en er werd een 
logo ontworpen, pins en medailles gemaakt zodat we ook iets uit konden delen.

In dat zelfde jaar kregen we de kans om van C.V. Goud van Oud de praalwagen over te nemen en 
dat hebben we ook gedaan. Deze helemaal naar onze eigen idee verbouwd en in de kleuren van 
ons als feest praalwagen gereed gemaakt voor de optocht in het Kabbelgat.

‘’Mag ik dan bij jou’’ van Marco Kraats is ons lijflied en ons motto en wordt gedraaid als wij ergens 
binnen komen en iedereen zingt dan heerlijk mee.

Met z’n allen er een feestje van maken lukt ons goed voor een geslaagd en gezellig carnaval.

In het Kabbelgat werken wij graag mee om het carnaval levend te houden. Tevens werken we ook 
samen met de FEN en met  blaaskapel genaamd ‘’ het Zootje”’ om jaarlijks een bezoek te brengen 
aan mensen met een beperking en hen ook een heerlijke middag carnaval te kunnen geven.

De afgelopen 2 jaar is het voor een ieder wat minder geweest om carnaval te kunnen vieren maar 
hopen dit in de aankomende jaren dubbel en dwars in te gaan halen en er elke keer een leuk feest 
van te maken.

Wij wensen iedereen de aankomende jaren een super leuke en gezellige carnaval toe.

Feest met elkaar en wees lief voor elkaar !!

Groeten van de Westergabbers uit het Kabbelgat.
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De dwaasheid is niet te stoppen

Naarmate de greep van het Christendom op de Europese samenleving sterker werd, probeerde het 
steeds nadrukkelijker de talrijke restanten van Bacchanalia, Lupercalia en Saturnalia en de daarmee 
corresponderende inheemse gebruiken te onderdrukken.

Tijdens tal van synodes en concilies (kerkvergaderingen) werd gepoogd orde op zaken te stellen. De 
uitspraken van Caesarius van Arles (470-542), die omstreeks het jaar 500 in zijn preken tegen deze 
heidense gebruiken van leer trok, vormden de bouwstenen voor de Indiculus superstitionum et 
paganiarum. Deze kleine index van bijgelovige en heidense gebruiken werd opgesteld door de 
synode van Leptines in 742 (Leptines ligt bij Binche in België). Hierin werd onder andere stelling 
genomen tegen de ‘Spurcalibus in februario’. In spurcalibus valt het woord sprokkelen te herkennen; 
februari is de sprokkelmaand. Ook de
Beierse abt Pirminius heeft zich omstreeks 725 in zijn ‘dicta’ druk gemaakt over deze gebruiken en 
vooral over het feit dat mannen zich verkleedden als vrouwen. Tijdens een preek rond 750 moet in 
duidelijke bewoordingen gezegd zijn: ‘Degene die in februari door allerlei onoirbare handelingen de 
winter probeert uit te drijven is geen christen, maar een heiden.’

Van de in 754 bij Dokkum vermoorde Bonifacius, aanwezig bij voornoemde synode, is een 
briefwisseling met paus Zacharias bekend. Daarin verzocht hij de Heilige Vader er op toe te zien dat 
de Romeinen zich niet te buiten gingen bij de nieuwjaars-feesten, de voorlopers van het huidige 
carnaval. Zijn ergernis verwoordde hij vrij vertaald als volgt: ‘Het helpt mij bitter weinig als ik voor 
Friezen en Saksen preek om de heidense gebruiken op de 1ste januari af te schaffen. Er zijn 
mannen die tijdens zo’n preek opstaan, zeggen dat ze in Rome waren en mij dan tegenwerpen dat ik 
niet kan verbieden wat in Rome openlijk wordt geduld!’

De biechtboeken rond het jaar 800 bevatten steeds de vraag of men zich tijdens de feesten in januari 
en februari als dier (hert of beer) of oud wijf had verkleed. Daarop stond een niet geringe penitentie. 
Geleidelijk werd het aan het kerkelijk gezag duidelijk dat verboden
de beminde gelovigen er niet van weerhielden aan deze feesten te blijven deelnemen. Het inzicht 
groeide dat beter geprobeerd kon worden de gebruiken aan te passen en ze een plaats te geven op 
de kalender van het kerkelijk jaar en ze liturgisch in te kaderen. Deze koerswending kreeg duidelijk 
gestalte bij de synode van Benevento in 1091. Maar niet alleen de door Moser beschreven 
‘ideologische koerswending’ werd in gang gezet, ook het begin van de vasten werd toen definitief 
vastgesteld op de dag die sinds die synode swoensdag wordt genoemd. Hiermee kwam een einde 
aan een strijd van eeuwen over de vraag of het om 40 dagen achter elkaar ging, inclusief of exclusief 
de zondagen. In 1091 werd besloten de zondagen niet langer als vastendagen te beschouwen. 
Vanwege die zondagen werd de aanvang van de vasten met zes dagen vervroegd. Het werd zeven 
weken, zeven maal zes werkdagen, minus de twee dagen, maandag en dinsdag, voorafgaande
aan Aswoensdag. 
De heren geestelijken, de papen, hielden zich daar al direct aan, vandaar de benaming 
Herrenfastnacht of Papenvastenavond. De oude vastenviering, alte Fastnacht, werd ook wel 
Bauernfastnacht genoemd.

Met Dank aan de Auteurs van het boek “ Van Lentefeest tot Festival”  
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Educatie en opleidingen,

De Federatie Europese Narren zit niet stil, en is op gebied van educatie en opleiding een aantal 
samenwerkingen aangegaan om de verschillende facetten van carnaval in onze organisatie en bij 
onze leden onder de aandacht te brengen.

Zo hebben we u in onze vorige editie al gemeld, dat we een partnerschap hebben met het duitse 
RKK.  (Rheinische Karnaval Koorporation).  De RKK is een van de grootste Duitse overkoepelende 
organisaties op het gebied van Garde Dans, maar ook Carnavalsverenigingen en 
Muziekgezelschappen zijn hierbij aangesloten. Samen met hulp van de RKK gaan we de Garde Dans 
in nederland belichten, promoten en ook opleiding en coaching komen aan bod. De RKK heeft in het 
Duitse Bittburg een opleidingscentrum voor de Gardedans.

Zeer recent zijn er ook contacten geweest tussen Tonpraten.nl en de Federatie, om ook deze tak van 
het carnaval te promoten en te ondersteunen. Van deze samenwerking hoort u binnekort meer.

Lespaketten Basisscholen,

Vanaf vandaag kunnen basisscholen of verenigingen die hiervoor interesse hebben, een lespakket 
aanvragen over carnaval. 
Dit lespakket is samengesteld door leraren en carnavalisten, en heeft dus alle facetten van de 
leerstof basisschool. Lezen, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde tekenen etc.  het komt allemaal 
aan bod in deze basisschool educatie carnaval.
U kunt het lespakket aanvragen bij de Federatie europese Narren via socialmedia@fen-
nederland.com

Lespakket gevorderden,

Ook voor de oudere leerlingen en volwassenen, gaan we cursussen verzorgen in de verschillen 
takken.
zo denken we aan lassen, papier mache, werken met polyester etc etc.
Maar ook het werken met foam etc.

neem eens een kijkje op de educatie pagina van de Federatie.

https://fen-nederland.com/educatie/

                                         

https://fen-nederland.com/educatie/
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Hallo alle carnavalsvierders,

Eindelijk konden we seizoen 
2021/2022 toch vieren wij 
hebben ook elke minuut er van 
genoten boven verwachting 
was het toch erg druk overal 
en wij hebben heel veel 
bewondering voor de mensen 
die toch op een kort termijn zoveel voor elkaar hebben kunnen 
krijgen in ons stadje (Delft), omdat de gemeente toch op vele fronten 
tegen werkt helaas .
Wij als cg de kabbel-kanjers vinden het super jammer dat het 
carnaval in ons stadje steeds kleiner word .
Hoop dat iedereen net als wij toch weer even heerlijk hebben mogen 
genieten van een zeer kort maar toch een super seizoen .
 
Groetjes cg de Kabbel-Kanjers
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50ste
Prinsengala Federatie Europese Narren 

Nederland

November 2022 te Helmond
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Save the Date !!

Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 
Federatie Europese Narren Nederland

Zondag 15 Mei 2022

Restaurant Treehouse, Camping Bos Park
 

Burgermeester van der Borchlaan 7  

3722 GZ  Bilthoven

Aanvang : 14:00u
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De Federatie Europese Narren Nederland zoekt jou!

Heb je zin en wat tijd om deel uit te maken van een Regio bestuur van FEN Nederland. 
Wegens groei zijn we op zoek naar bestuursleden voor de gezelligste organisatie van het 
land.

In alle regio’s zijn we op zoek naar collega’s, om de huidige bestuurders te ondersteunen. 

Heb je interesse?  

Schrijf dan een berichtje naar; 
info@fen-nederland.com

Lid worden ?
scan de QR Code 
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Verenigingen / Stichtingen: 
Denk aan jullie UBO verplichting!!
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Gadgets
Federatie Europese Narren Nederland

Binnenkort via de site verkrijgbaar, deze leuke mini-shirtjes van de federatie europese Narren Nederland.
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